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A Elly an der Geld is dol op haar hulphond Banjo.
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ras ik er niet meer’

Elly van der Geld uit Waalwijk heeft een Duitse
herder. Banjois een psychiatrische hulphond. ,.Banjo IS
één en al liefde, dan geefje ook liefde terug.”

De liefde tussen
mens en dier is
vaak groot. Het
Brabants Dagblad
_belicht in een
serie de bijzon-
dere band tussen
het beest en hun
baas. Vandaag an-
dacht voor Elly
van der Geld en
haar hond Banjo.

Banjo voelt
precies aan
wanneer haar
baasje hulp
nodig heeft

Kees Kiijn

Waalwijk
el zes tennisbal-
len slingeren er
in de kamer
rond. Twee
drink- en eet-

bakken staan naast elkaar. In een
doos zijn tal van speeltjes opgesta-
peld: van een uitgebluste leren bal
tot een honkbalhandschoen. En
onder de tafel liggen in een doos
tal van lekkernijen.

Kortom, Banjo komt bij Elly van
der Geld (59) uit Waalwijk hele-

- maal niets tekort. Alles heeft ze

voor de Duitse herder over. ,,Banjo
is mijn grote steun en toeverlaat.
Zonder deze hond was ik er niet
meer geweest, had ik het leven
niet meer aangekund.”

Angst
Banjo is een psychiatrische hulp-
hond. De reu helpt haar als het no-
dig s. ,,Hij voelt bijvoorbeeld aan
wanneer ik een epilepti-
sche aanval krijg. Dan
gaat hij voor me lig-
gen, legt zijn poten
dwingend op
mijn benen. Dan
moet ik van hem
gaan liggen.”
Soms wordt ze
plotsklaps door
angst overvallen.
,,Dan legt-ie zijn kop
in mijn schoot. Alsof-ie
wil zeggen: ‘Ik ben er, het -
komt goed.” Dat geeft me zoveel
rust.” '

In 2012 surfte Elly op internet.
Puur toevallig kwam ze op de site
van Vom Falorie. Die stichting
traint honden om psychiatrische

| patiénten te helpen hun leven op

de rit te zetten. ,,Voor mij was
Vom Falorie een geschenk uit de

hemel. Ik zat helemaal vast, zag to-
taal geen uitweg meer.” -

Elly is als kind seksueel mis-
bruikt door een onderwijzer. ,,Jk
heb het weg proberen te stoppen.
Dertig jaar lang lukte dat. Daarna
ging het helemaal fout. Relatie
stuk, ik kon mijn werk als OK-ver-
pleegkundige niet meer doen. Ik
draaide helemaal door, ben tot
tweemaal opgenomen in een psy-
chiatrische afdeling in een zieken-
huis”, vertelt Elly.

, Zelfstandig wonen ging niet
meer. Dus besloot de GGZ in 2010
dat ik naar BaLaDe moest, begeleid
wonen dus. En ik moest worden
behandeld. Daar heb ik me ver-
schrikkelijk tegen verzet. Ik was
kwaad op alles en jedereen. Ik zat
zo diep in de put, slikte heel veel
tabletten.”

Reddingsboei

Een psychiatrische hulphond zou
wellicht een reddingsboei voor
haar kunnen zijn. En Banjo bleek
uiteindelijk ook haar redder in
nood te zijn. Elly straalt weer,
heeft nog maar amper medicatie
nodig. ,,Banjo heeft daar een grote
bijdrage aan geleverd, want hij is
opgeleid voor mijn problematiek.
Door Banjo heb ik het vertrouwen
weer terug gekregen. De hond is
één en al liefde, dan geef je ook

| liefde terug. Door heel goed voor

hem te zorgen, veel te wandelen.
Daarmee heeft mijn leven weer
zin gekregen.”
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Door Banjo heb ik het
vertrouwen weer
terug gekregen.

De hond is voor mij
éénenalliefde



